Voldoening — Johan Cruijff

Wat geeft een mens het meest voldoening ? Een Europese titel winnen als speler of als trainer of zien
dat je honderden kinderen met een handicap gelukkig maakt?

“Dat ligt aan de leeftijd die je hebt” antwoordt hij. “Als je onder de veertig bent, dan betrek je alles wat
je doet op jezelf. Op een bepaald moment is dat voorbij en uitgewerkt. Het mooiste is dan om iets te
kunnen geven waar iemand anders blij mee wordt. Dan wordt geven leuker dan krijgen. Wanneer ze me
dat zeiden toen ik vijfentwintig was, dacht ik ook “ Nou, die is goed gek”.



